
 

Pasen,  

een weg naar buiten! 
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Welkom en afkondigingen 

   De ouderling heet ons welkom en leest de mededelingen voor. 

   Dat zijn blijde of verdrietige gebeurtenissen bij gemeenteleden of in de wereld om ons heen. 

   Daar gaan we ook voor bidden.  

   Hij verteld waar de collectes voor zijn en welke dominee er volgende week en vandaag preken. 

 

Zingen: Weerklanklied 167 vers 1,2,3 en 4  
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een      

   stem, 

   die jubelt door Jeruzalem. 

   Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 

   de Zoon van God is opgestaan. 

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

   Hij overwon, die sterke Held. 

   Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders      

   kracht, 

   want Hij is God, bekleed met macht. 

 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

   want alles, alles is voldaan. 

   Wie in geloof op Jezus ziet, 

   die vreest voor dood en duivel niet. 

4. Want nu de Heer is opgestaan, 

   nu vangt het nieuwe leven aan; 

   een leven, door zijn dood bereid, 

   een leven in zijn heerlijkheid

Stil gebed 

   We zijn een moment stil, om ons te realiseren dat we de Heere God gaan ontmoeten en bidden om     

   een zegen over de dienst. 

 

Votum en groet  

   Het woord votum komt uit het latijn en betekent eigenlijk belofte of toewijding. De dominee spreekt     

   hierbij woorden uit die we kunnen terugvinden in het Bijbelboek Psalmen. ”Onze hulp is in de naam   

   van Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8) Die trouw houdt tot in eeuwigheid (Ps.  

   146:6) en nooit laat varen het werk van Zijn handen” (Ps.  138:8).  

   De dominee spreekt namens de gemeente uit dat we weten dat we afhankelijk zijn van de Heere    

   God, in alles en dus ook in de kerkdienst.   

 

   De dominee steekt een hand op of spreidt beide handen naar de gemeente uit en spreekt de    

   woorden uit die o.a. staan in 1 Korinthe 1:3. Woorden van Paulus die vaker gebruikt worden in zijn    

   brieven. "Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus". De dominee    

   geeft eigenlijk een groet van de Heere God aan ons door.   

 

 

 

 



Zingen: Psalm 21:5 en 13  
5. Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, 

   door 't heil, aan hem bewezen! 

   Hoe is zijn roem gerezen! 

   O alvermogend' Opperheer, 

   Wat glans, wat majesteit 

   hebt Gij dien Vorst bereid! 

 

13. Verhoog, o HEER’,     

    Uw naam en kracht; 

    zo zal ons vrolijk zingen 

    door lucht en wolken dringen; 

    zo wordt Uw heerschappij en macht 

    door ons, nog eeuwen lang, 

    geloofd met psalmgezang. 

 

Weerklanklied 166:1,2 en 3  
1. Christus onze Heer, verrees, 

   halleluja! 

   Heil’ge dag na angst en vrees, 

   halleluja! 

   Die verhoogd werd aan het kruis, 

   halleluja, 

   bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

   halleluja! 

 

2. Prijs nu Christus in ons lied, 

   halleluja, 

   die in heerlijkheid gebiedt, 

   halleluja, 

   die aanvaardde kruis en graf, 

   halleluja, 

   dat Hij zondaars ’t leven gaf, 

   halleluja! 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 

   halleluja, 

   heeft verzoening ons bereid, 

   halleluja! 

   Nu is Hij der hemelen Heer, 

   halleluja! 

   Engelen jubelen Hem ter eer, 

   halleluja!                                                           

 

We luisteren naar de leefregels van God  

   Eerst horen we de belofte, die aan alle geboden vooraf gaat.  

   God zei namelijk: IK BEN de HEERE, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd.     

   Op grond van het volbrachte werk van CHRISTUS heeft Hij ons uit de macht van de zonde bevrijd.    

   Om dichtbij onze BEVRIJDER te blijven en om die gekregen vrijheid niet te verspelen gaf God ons    

   Zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg.   

 

 



Zingen: Psalm 116:1,10 en 11  
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER’ 

   hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

   Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

   Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
10.Ik zal Uw naam met dankerkentenis 

   verheffen, U al mijn geloften brengen; 

   'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 

   in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 
11.Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

   om daar met lof Uw groten naam te danken. 

   Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

   elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

Weerklanklied 173:1,2 
1. Halleluja! Lof zij het Lam, 

   die onze zonden op zich nam, 

   wiens bloed ons heeft geheiligd; 

   die dood geweest is, - en Hij leeft; 

   die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, 

   in eeuwigheid beveiligt! 

 

2. De Koning op des Vaders troon, 

   de eerstgeboren uit de doôn, 

   de bloed- en heilgetuige, 

   der vorsten Vorst, der heren Heer, 

   zij heerschappij en dank en eer. 

   Dat alle knie zich buige! 

We bidden om de opening van het Woord van God  

   In een gebed praten we met God, we vragen of de Heilige Geest ons wil helpen om te begrijpen wat    

   er in de Bijbel staat. 

 

Schriftlezing:   Lukas 24:1-12 

   In alle kerkdiensten worden er één of meer schriftlezingen gedaan.  

   Dat betekent dat er een stuk wordt voorgelezen uit het Woord van God: de Bijbel.  

   God gebruikt de Bijbel om Zichzelf te openbaren.  

   Eigenlijk wil dit zeggen: Hij spreekt zelf en maakt bekend Wie Hij is, we spreken dan ook over het    

   Woord van God.  

   Als we in de Bijbel lezen, leren we Hem beter kennen en leren we over al de dingen die Hij al    

   gedaan heeft in de geschiedenis.  

 



    De opstanding 
  1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en     

   brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met     

   hen mee. 
 2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 
 3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. 
 4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in    

   blinkende gewaden. 
 5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen    

   hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 
 6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij     

   nog in Galilea was: 
 7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en    

   gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 
 8 En zij herinnerden zich Zijn woorden. 
 9 En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de    

   elf discipelen en aan alle anderen. 
10En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de   

   anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. 
11En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. 
12Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij    

   alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er    

   gebeurd was. 

 

Collecte  

 

Zingen: Psalm 118:11 en 14 
11.De steen, dien door de tempelbouwers 

   veracht'lijk was een plaats ontzegd, 

   is, tot verbazing der beschouwers, 

   van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

   Dit werk is door Gods alvermogen, 

   door 's HEEREN hand alleen geschied; 

   Het is een wonder in onz' ogen; 

   wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 

14.Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 

   verhogen Uwe majesteit;        

   Mijn God, niets gaat Uw roem te  

   boven; 

   U prijz' ik tot in eeuwigheid. 

   Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 

   want goed is d' Oppermajesteit; 

   Zijn goedheid gaat het al te boven; 

   Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!



Verkondiging:   Pasen, Een weg naar buiten!  

   De verkondiging is de uitleg van de Bijbellezing.  

   De dominee legt in zijn eigen woorden uit wat de schrijver bedoeld moet hebben met het    

   Schriftgedeelte toen hij het opschreef.  

   Door de preek van de dominee spreekt God tot ons en dat noemen we de verkondiging.   

 

Zingen:  Psalm 150:1 en 3  
 1. Looft God, looft Zijn naam alom; 

   looft Hem in Zijn heiligdom; 

   looft des HEEREN grote macht, 

   in den hemel Zijner kracht; 

   looft Hem, om Zijn mogendheden, 

   looft Hem, naar zo menig blijk 

   van Zijn heerlijk koninkrijk, 

   voor Zijn troon en hier beneden! 

 

3. Looft God, naar Zijn hoog bevel, 

   met het klinkend cimbelspel; 

   looft Hem, op het schel metaal 

   van de vrolijke cimbaal; 

   looft den HEER’; elk moet Hem eren! 

   Al wat geest en adem heeft; 

   looft den HEER’, Die eeuwig leeft; 

   looft verheugd den HEER’ der heren! 

Weerklanklied 171:1,2 
 1.Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 

   Die vol ontferming ieder troost 

   en alle schuld vergeeft. 

   Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
     

    Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 

   zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 

   Halleluja, geprezen zij het Lam, 

   dat de schuld der wereld op Zich nam. 

 
2. Verdreven is de schaduw van de nacht, 

   en wie Hem wil aanvaarden 

   wordt eens veilig thuisgebracht. 

   Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
     

    Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 

   zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 

   Halleluja, geprezen zij het Lam, 

   dat de schuld der wereld op Zich nam. 



Dankgebed en voorbeden 

   In een gebed praten we met God. We kunnen verschillende dingen noemen.  

   - God danken voor alle goede dingen die Hij ons geeft (dankbede.)  

   - God loven en prijzen, omdat Hij goed voor ons is (lofprijzing).  

   - Bidden voor de nood van de wereld en voor onszelf en voor vergeving en genade voor     

     de zonden die wij gedaan hebben (smeekbede).  

   - Bidden voor blijde of verdrietige gemeenteleden die genoemd zijn bij de mededelingen    

     (voorbede).  

 

Slotzang: Weerklanklied 183:1,2 en 3 (staande indien mogelijk) 

   We gaan het laatste lied zingen voordat we de zegen ontvangen. Dit is een loflied. We willen de    

   Heere God loven en prijzen en Hem de eer geven. Dit loflied zingen we altijd staande  

 

 1. U zij de glorie, opgestane Heer! 

   U zij de victorie, nu en immermeer! 

   Vol van licht en luister daalt de engel af 

   En verbreekt de kluister van ’t    

   verwonnen graf. 

   U zij de glorie, opgestane Heer! 

   U zij de victorie, nu en immermeer! 

 

 

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 

   Redder van de zijnen; twijfel nu niet     

   meer. 

   Zie zijn aanschijn blinken als de    

   morgenzon; 

   laat uw lied weerklinken: ‘Christus    

   overwon!’ 

   U zij de glorie, opgestane Heer! 

   U zij de victorie, nu en immermeer 

 
3. Zou ik nog vrezen? Christus leeft     

   voorgoed, 

   die met heel mijn wezen ik beminnen     

   moet. 

   Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, 

   die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. 

   U zij de glorie, opgestane Heer! 

   U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   De kinderen van de zondagschool en de creche  

   komen binnen, zodat zij ook de zegen       

   mogen ontvangen. 

 

Kort kindermoment  



 

Met de kinderen en hele gemeente zingen we : Weerklanklied 581 (in beurtzang)

   Allen: 

   De Heer is waarlijk opgestaan. 

   Halleluja. 
    1. Jezus deed de dood teniet, 

      zing daarom het hoogste lied. 

   De Heer is waarlijk opgestaan. 

   Halleluja. 

Vrouwen en kinderen: 
2. Vrouwen uit Jeruzalem, 

   kwamen vroeg en zochten Hem. 

De Heer is waarlijk opgestaan. 

Halleluja. 

 

 

   Mannen: 
    3. En hoe groot was hun verdriet, 

     want zij vonden Jezus niet. 

   De Heer is waarlijk opgestaan. 

   Halleluja. 

Allen: 
4. Maar een engel sprak hen aan: 

   ‘Die gij zoekt is opgestaan.’ 

De Heer is waarlijk opgestaan. 

Halleluja.

Zegenbede  

   Een belangrijk moment van de kerkdienst.  

   Aan het einde van de dienst mag de dominee de zegen meegeven aan de gemeente.  

   De dominee kondigt de zegen meestal aan.  

   Dit geeft je even de tijd om je voor te bereiden op het ontvangen van de zegen en iedereen blijft     

   hierbij staan.  

   Als de zegen wordt uitgesproken spreidt de dominee zijn beide handen uit over de gemeente.  

   De zegen bestaat meestal uit woorden die rechtstreeks uit de Bijbel komen en staan in  

   2 Korinthe 13:12-13: "De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de     

   gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen."   

   In deze zegen belooft God ons dat als wij naar huis gaan en het leven van alledag weer oppakken,     

   Hij met ons mee zal gaan met Zijn liefde. Wij  mogen dit uitstralen naar onze medemens.  

 

 

 

 

geZegenDe PaasDagen 


